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OVER MARIETTE'S CHILD CARE:

Sinds 2004 ondersteunt onze stichting
kindertehuis Hanukkah en de Circle of Life
School in Sunyani, Ghana. Het tehuis biedt
een veilige en liefdevolle plek voor ruim
veertig kwetsbare kinderen van O tot 17
jaar, en de school voorziet hen van
onderwijs en kansen voor een betere
toekomst. Onze werkzaamheden worden
volledig gefinancierd door donaties.
Meer informatie over ons werk:
www.mchildcare.nl of lees ons magazine.

GEGEVENS:
Organisatie:
Opgericht in:
Naam voorzitter:
Adres:
Telefoonnummer:
ANBI-nummer:
IBAN:
KvK-nummer:

Website:
E-mail:

Stichting Mariétte’s Child Care

24 september 2004

mevrouw J.M. van Dijck
Bloemgaarde 48 | 1902 HE Castricum
06-42145775

8142.03.486

NL46 ABNA 0619 5093 41

37114224

www.mchildcare.nl
info@mchildcare.nl

NAAM VAN HET PROJECT IN GHANA:
Hanukkah Childrens Home (kindertehuis Hanukkah) en
Circle of Life School (basisschool en middelbare school).

CONTACTPERSONEN IN GHANA:
Pastor Moses Asagbo en Mariétte Asagbo - Krouwel

PoBox 1390
Sunyani, Ghana



http://www.mchildcare.nl/
http://www.mchidcare.nl/
https://mchildcare.nl/wp-content/uploads/2024/09/MAGAZINE-Stichting-Mariettes-Child-Care-20-jaar-def-gecomprimeerd.pdf

NIEUW PROIJECT 1:
WOONRUIMTE VOOR OUDERE KINDEREN

EN DOCENTEN

Kindertehuis Hanukkah biedt een veilig en warm thuis voor
kwetsbare kinderen in Ghana. Naarmate deze kinderen ouder
worden, ontstaat er een groeiende behoefte aan een zelfstandiger
woonvorm. Voor sommigen, zoals kinderen met een visuele
beperking of die rolstoelgebonden zijn, blijft echter intensieve
begeleiding noodzakelijk. Om aan deze uiteenlopende behoeften te
voldoen, willen we een speciaal gebouw realiseren voor ca. 4
kinderen, dat gericht is op de volgende doelen.

e Woonruimte voor de oudere kinderen van kindertehuis
Hanukkah:
o Een veilige en begeleide woonomgeving voor jongeren met een
fysieke beperking die nog niet volledig zelfstandig kunnen
wonen.

e Huisvesting voor docenten:

o Op de bovenverdieping van hetzelfde gebouw willen we
huisvesting creéren voor leerkrachten van onze Circle of Life
School. Veel van deze docenten wonen momenteel ver weg,
wat dagelijks reizen uitdagend maakt. Deze faciliteit draagt
bij aan hun werkcomfort en betrokkenheid bij de school.
Daarnaast zullen de docenten na schooltijd een actieve rol
spelen in de begeleiding van de kinderen in het huis.

Status:
Voor dit gebouw is de bouwgrond inmiddels aangekocht en is een

deel van de benodigde stenen aangeschaft. Financiéle middelen zijn
nog nodig voor de verdere realisatie.



WOONRUIMTE VOOR OUDERE KINDEREN EN DOCENTEN

Lucas

Lucas is sinds zijn derde levensweek een deel van onze Hanukkah-familie. Hij werd
geboren met een open ruggetje en is vanaf zijn middel verlamd. Zijn verhaal is
zowel aangrijpend als inspirerend. Kort na zijn geboorte, in een omgeving waar
beperkingen een taboe zijn, probeerden zijn ouders hem te doden vanwege hun
armoede en gebrek aan begrip. Gelukkig greep een voorbijganger op tijd in, en via
de Ghanese kinderbescherming kwam Lucas in kindertehuis Hanukkah terecht. Bij
Hanukkah werd hij met open armen ontvangen, en hier begon zijn nieuwe leven.

Doorzettingsvermogen

Door de jaren heen heeft Lucas veel operaties ondergaan en is hij vaak
geconfronteerd met tegenslagen. Ondanks alles heeft hij een enorme veerkracht
ontwikkeld. Hij is een sterke, vastberaden jongen die ons blijft inspireren met zijn

doorzettingsvermogen en levenslust.

Tijd voor een nieuwe stap

Nu Lucas ouder wordt, is hij toe aan een
nieuwe stap in zijn leven. Hoewel hij
officieel Hanukkah zou moeten
verlaten, is zelfstandig wonen vanwege
zijn lichamelijke beperking en
leerachterstand een grote uitdaging.
Toch willen we hem, net als iedere
jongvolwassene, de kans bieden om
meer zelfstandigheid te ervaren.
Dankzij de nieuw te realiseren
woonruimte kunnen we Lucas blijven
ondersteunen en begeleiden, terwijl hij
in een veilige en aangepaste omgeving
kan wonen. Zo bieden we hem niet
alleen een plek om zichzelf verder te
ontwikkelen, maar ook de zekerheid
van onze zorg en steun wanneer hij die
nodig heeft.

Wij hopen Lucas te blijven
ondersteunen, zodat hij zijn unieke pad
kan volgen en een toekomst kan

opbouwen die bij hem past.



WOONRUIMTE VOOR OUDERE KINDEREN EN DOCENTEN

Elvis

Elvis is sinds zijn elfde levensjaar onderdeel van onze Hanukkah-familie. Na het

overlijden van zijn ouders werd hij opgevangen door familie, maar helaas konden zij
niet goed voor hem zorgen. Door zware ondervoeding verloor Elvis grotendeels zijn
gezichtsvermogen en ziet hij nu nog maar 5% met één oog. Samen met de Ghanese
kinderbescherming konden we hem uit deze moeilijke situatie halen en een veilig
thuis bieden in Hanukkah.

In de afgelopen tien jaar is Elvis bij ons uitgegroeid tot een sterke en zelfstandige
jongeman. Hij heeft zich fysiek hersteld en weet zich in zijn vertrouwde omgeving
goed te redden. Toch blijven zijn beperkingen een uitdaging. Buiten de veilige
muren van Hanukkah stuit hij op de slechte wegen in Ghana, wat vaak tot
valpartijen leidt. Daarnaast zouden taken zoals koken en huishoudelijk werk zonder
ondersteuning moeilijk voor hem zijn.

Zelfstandige toekomst

We dromen ervan om Elvis
een woning te bieden in de
buurt van Hanukkah, waar hij
met begeleiding en steun
kan wennen aan het leven
buiten Hanukkah. Een plek
waar hij zijn zelfstandigheid
kan vergroten, terwijl hij kan
rekenen op hulp wanneer
dat nodig is. Deze overgang
zou hem niet alleen een
veilige omgeving bieden,
maar ook de kans om
langzaam en met vertrouwen
zijn weg te vinden in het
“‘grote mensen”-leven.
Dankzij deze speciale (hog te
bouwen) woonruimte
kunnen we Elvis blijven
ondersteunen en begeleiden
naar een zelfstandige
toekomst, met de zekerheid
dat hij nooit alleen staat.




NIEUW PROJECT 2:
DAGBESTEDINGSRUIMTE VOOR
NIET-SCHOOLGAANDE KINDEREN

Naast onderwijs en huisvesting willen we ook aandacht besteden
aan kinderen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om
naar school te gaan. Deze kinderen hebben behoefte aan een
zinvolle dagbesteding waarin ze vaardigheden leren die bijdragen
aan hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn. Met deze ruimte,
geschikt voor ca. 10 kinderen, willen we de volgende doelen
bereiken:

e Persoonlijke ontwikkeling:

o Kinderen krijgen begeleiding om basisvaardigheden te leren
op het gebied van persoonlijke verzorging en huishoudelijk
onderhoud. Dit helpt hen zelfstandiger te worden en vergroot
hun gevoel van eigenwaarde.

e Creatieve en praktische activiteiten:

o De dagbestedingsruimte biedt de mogelijkheid om deel te
nemen aan creatieve en praktische workshops, zoals koken,
handwerken of het onderhouden van de tuin. Deze activiteiten
bieden niet alleen structuur, maar stimuleren ook
samenwerking en sociale interactie.

e Mentale ondersteuning:

o Voor kinderen die niet meer in staat zijn om onderwijs te
volgen, kan deze ruimte een veilige plek zijn waar zij worden
ondersteund door toegewijde begeleiders die aandacht
hebben voor hun mentale en emotionele behoeften.

Status:

De bouw van deze ruimte bij kindertehuis Hanukkah moet nog
worden gerealiseerd. Met steun en financiéle middelen hopen we
deze essentiéle faciliteit snel te verwezenlijken, zodat ook deze
kwetsbare kinderen een plek krijgen waar ze zich kunnen
ontwikkelen en een zinvolle invulling aan hun dag kunnen geven.




DAGBESTEDINGSRUIMTE VOOR NIET-SCHOOLGAANDE KINDEREN

Ama, Kwame en Ruben

Ama, Kwame en Ruben zijn al vanaf jonge leeftijd onderdeel van onze Hanukkah-
familie. Ze kwamen bij ons wonen toen ze respectievelijk 6 jaar, 4 jaar en slechts 1
dag oud waren. Alle drie delen ze dezelfde genetische lichamelijke en geestelijke
beperking, een aandoening die in Ghana nauwelijks bekend is en waar weinig tot
geen hulp voor beschikbaar is. Hun moeder, die dezelfde beperking had, overleed
op jonge leeftijd door slechte voeding en gebrek aan steun van haar omgeving.
Hierdoor was de familie niet in staat om voor de kinderen te zorgen, en vonden zij
een veilig en liefdevol thuis bij Hanukkah.

Dagbesteding

Ama en Kwame, beiden afhankelijk van een rolstoel, kunnen helaas niet meer naar
de speciale school buiten Hanukkah. Dit is voor hen een groot gemis, omdat zij het
heerlijk vonden om naar school te gaan en net als andere kinderen te leren en
sociale contacten te hebben. Hun dagelijks terugkerende vraag, “Wanneer mogen
we weer naar school?”, heeft ons aan het denken gezet.

De te bouwen dagbesteding biedt Ama, Kwame en Ruben de kans om hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen:

¢ Ama, met haar liefde voor loom bandjes, zou onder begeleiding prachtige
sieraden kunnen maken met traditionele Ghanese kralen. Dit geeft haar niet
alleen plezier, maar ook een gevoel van trots en creativiteit.

e Kwame, die graag knutselt, kan samen met een lokale medewerker mooie
kaarten ontwerpen en maken, die we kunnen verkopen om het project te
ondersteunen.

* Ruben, de jongste van het stel, kan leuke spelletjes doen en al een beetje leren
hoe hij samen boodschappen kan doen. Zijn beperking lijkt minder ernstig,
waardoor hij langzaam meer vaardigheden kan opbouwen voor de toekomst.

Eigenwaarde en trots

De dagbesteding biedt niet alleen een
invulling van hun dagen, maar ook een
gevoel van eigenwaarde, betrokkenheid en
trots. Ze krijgen de kans om te leren, hun
creativiteit te uiten en hun sociale
vaardigheden te ontwikkelen in een veilige
en vertrouwde omgeving. Bovendien kan
deze dagbesteding ook andere kinderen
met beperkingen in Hanukkah helpen,
waardoor het project een breder bereik
krijgt.




DAGBESTEDINGSRUIMTE VOOR NIET-SCHOOLGAANDE KINDEREN

Koti Ghana

Kofi werd op straat gevonden, zoekend naar voedsel, terwijl niemand hem iets
wilde geven vanwege zijn beperking. Via de politie en kinderbescherming vond hij
een veilig thuis in kindertehuis Hanukkah. Ondanks uitgebreide inspanningen
hebben we nooit familie van hem kunnen vinden, waardoor Kofi permanent deel
uitmaakt van onze Hanukkah-familie.

Kofi's verhaal

Kofi is inmiddels ouder, maar zijn gedrag is dat van een zesjarige. Hij heeft
structuur en afleiding nodig om zich goed te voelen. Wanneer die ontbreekt, kan
hij soms vervelend gedrag vertonen tegenover andere kinderen of onze verzorgers.
Toch heeft Kofi een groot hart en is hij graag behulpzaam bij kleine taken. Hij
straalt als hij bezig mag zijn en geniet enorm van sporten en muziek.

Dagbesteding: een kans voor Kofi
Om Kofi een actieve en plezierige daginvulling te geven, willen we hem laten
deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij zijn interesses en talenten:
¢ Muzieklessen: Kofi heeft een passie voor muziek. Samen met een begeleider
kan hij leren muziek maken, zingen of zelfs een instrument bespelen. Dit geeft
hem niet alleen afleiding, maar ook een manier om zijnh emoties en energie te
uiten.
e Sportactiviteiten: Kofi is dol op bewegen. Sporten in een veilige en
gestructureerde omgeving helpt hem niet alleen fysiek, maar ook sociaal en
mentaal. Het geeft hem de kans om energie kwijt te raken en plezier te hebben.

Waarom Dagbesteding voor Kofi?
Dagbesteding biedt Kofi niet
alleen een gestructureerde
invulling van zijn dagen, maar ook
een manier om zijn vaardigheden
te ontwikkelen en zijn
zelfvertrouwen te vergroten. Door
muziek en sport krijgt hij een
uitlaatklep en de kans om te
groeien in een veilige omgeving.
Bovendien helpt het voorkomen
dat hij onrustig wordt of zich
vervelend gedraagt, waardoor het
ook bijdraagt aan een positieve
sfeer binnen kindertehuis
Hanukkah.




HOE U KUNT HELPEN

Uw steun kan een directe impact hebben op het leven van deze kinderen.

U kunt:
e Financiéle steun bieden voor de bouw van de woon- en dagbestedingsruimtes.

e Een kind uit kindertehuis Hanukkah maandelijks sponsoren (vanaf €35,-).
Neem contact met ons op via info@mchildcare.nl of bezoek onze website
www.mchildcare.nl voor meer informatie.

Belangrijke cijfers:
e ANBI-status: uw donatie is fiscaal aftrekbaar (ANBI: 8142.03.486)
e Jaarlijks benodigd bedrag voor kindertehuis Hanukkah en de Circle of Life School:

€145.000,- (exclusief het realiseren van onze nieuwe projecten).

Bankgegevens:
e IBAN: NL46 ABNA 0619 5093 41
e Stichting Mariétte’s Child Care

Helpt u ons om onze dromen werkelijkheid te maken?

Elk kind is welkom in
kindertehuis Hanukkah. Dus ook
de kinderen met een fysieke- of
verstandelijke beperking. Want
zij hebben het juist hard nodig.

STEUN ONS!
SCAN DE QR-CODE
EN DONEER DIRECT!

- Mariétte


http://www.mchildcare.nl/

